
 
 

LOPEN VOOR Nepal en voor  
projecten die schoon water bij 
mensen brengen. 
 

Op zaterdag  30 maart 2019 lopen mensen van parochies uit Heerlen en 
Landgraaf een pelgrimstocht in het teken van vastenactie 2019. Een 
pelgrimstocht ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook ter 
ondersteuning en aandacht voor het vastenactieproject Nepal en voor de 
projecten in het kader van ‘Water verandert alles!’. 
En met aandacht voor de minderbedeelden in onze eigen omgeving. 
 
De start is om 11.00 uur bij de St. Josephkerk Dr. Cl. Meulemanstraat te 
Heerlerbaan. We lopen dan een mooie route van ruim 5 km. 
Iedereen is welkom !! 
 
Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk een gezellig 
samenzijn onder het genot van een broodje en koffie.  

  
Uw vrije gave is welkom voor 

het project ‘Nepal’ en de  
projecten rond  

‘Water verandert alles’. 
 

 
De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen. Daarom is het fijn als u iets 
meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is bestemd voor de 
minderbedeelden in verschillende parochies. 
 
U kunt zich opgeven bij: 
Ans Houben, tel.045-5412448; e-mail: ajhouben@hetnet.nl 
Hanny van der Wouw-Vrehen, tel. 06 27446788; e-mail: hvrehen@ziggo.nl  
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